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Enkele ‘verhaaltjes’ over ouderschap, verbinden & opvoeden … 



ER WAS EENS … 
EEN TIJD VAN VEEL  (WETENSCHAPPELIJKE) INFORMATIE

Wat na het middelbaar? 3



There is good news
and there is bad news… 

Er was eens … veel (wetenschappelijke) informatie
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Probleem van (teveel) informering: (jonge) 
ouders krijgen via de media(kanalen) 
‘wetenschappelijke’ antwoorden op 
vragen die ze nooit hebben gesteld

Er was eens … (te) veel (wetenschappelijke) informatie 
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REFLECTIE 1 
Misschien staan al die wetenschappelijke 

informatiebronnen, feiten en (gezags)argumenten het 
‘gewone’ vertellen van opvoedings- en 

ouderschapsverhalen in de weg?
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ER WAS EENS … 
EEN TIJD VAN VEEL  CIRCULEREND ADVIES

Wat na het middelbaar? 7



Er was eens … veel (opvoedings)advies 
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Probleem van problematisering van alledaagse
opvoedingszaken: alle facetten van de omgang met jouw
kind(eren) worden vertaald als te nemen ‘hordes’ die je
goed kan nemen of waarover je kan struikelen als je de
zaken ‘verkeerd’ zou aanpakken

- Is dit een goede straf?
- Mogen we als ouder(s) dreigementen uiten? Wat is 

het effect op de ontwikkeling van onze kinderen?
- Is ‘geen cadeautjes’ voor Sinterklaas er niet wat over?

MAAR OOK: 
- Is de Sint geen collectieve leugen? 
- Tot welke leeftijd mogen we blijven ‘liegen’ tegen 

onze kinderen? En: mogen we als ouders wel liegen? 
Schaadt dat niet het kinderlijk vertrouwen in ons? 



Er was eens … veel (opvoedings)advies 

9

MAAR: niet de ‘juistheid’ van straffen is hier interessant, 
of de ‘leugen’ van Sinterklaas … 

wél het creëren van een wereld waarmee het kind iets
kan, waarmee hij/zij verder kan, mens kan worden …  



REFLECTIE 2 

Misschien zijn er tegenwoordig teveel experts aan het
woord (over wat mag, kan en (niet) moet) en ‘vergeten’
we dat er nog andere bronnen van ‘waarheid’ bestaan
over ouderschap?

Misschien zijn er – naast vertelkaartjes – nog andere
opstappen om tot betekenisvolle verhalen over
ouderschap te komen (filmkijken, (voor)lezen, …)?
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ER WAS EENS … 
EEN TIJD VAN GROEIENDE REFLECTIE OVER HET OUDERSCHAP

Wat na het middelbaar? 11



Er was eens … groeiende reflectie over het ouderschap
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Modern perspectief op ouderschap:
- Kinderen krijgen is een optie (onder velen)
- Kinderen staan je zelfontplooiing, je carrière, 
- je liefdesleven een stukje in de weg
- Kinderen kosten veel (ook niet te vergeten)

“Jouw leven is daarna niet meer hetzelfde” 

= kinderen zijn ‘ketenen van je persoonlijke vrijheid’

= doel is de dingen (opnieuw, zo snel mogelijk) 
‘in balans’ te krijgen 



Er was eens … groeiende reflectie over het ouderschap

13

Modern perspectief op ouderschap:
- Kinderen krijgen is één optie onder velen
- Kinderen staan je zelfontplooiing, je carrière, 
- je liefdesleven een stukje in de weg
- Kinderen kosten veel (ook niet te vergeten)

= kinderen zijn ‘ketenen van je persoonlijke vrijheid’

Abrahamistische perspectief op ouderschap:
- Een goed, rijk, gevuld leven krijg je door toegewijde

deelname aan ‘de cirkel van het leven’ (als kind,
daarna als ouder, daarna als grootouder)

- GEEN kinderen hebben zijn ‘speciale’ gevallen, de 
betekenis

en zin die zij aan hun leven geven is niet
iedereen gegeven, kost moeite … (Jezus, Paulus …)



REFLECTIE 3 
Misschien zijn (veerkracht)verhalen voor en door 

ouders ‘onaf’ zonder de verhalen van ‘voor-ouders’? 
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